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Nijmegen, 13 december 2025 

 

Beste leden van het Nijmeegs Byzantijns Koor, bezoekers van onze 

Liturgievieringen en allen die zich betrokken voelen, donateurs en 

diegene die incidenteel hebben bijgedragen. 

 

Het jaar 2025 loopt ten einde. Daarom wil ik als voorzitter ten eerste 

stilstaan bij alles wat wij, als leden van het koor, samen hebben 

meegemaakt. Het is een bijzonder jaar geweest, waarin ieder van ons, 

naar vermogen, enthousiasme en liefde voor de muziek zijn inzet heeft 

gegeven. Ondanks dat een aantal van ons de pensioengerechtigde 

leeftijd ruimschoots is gepasseerd, blijft de vitaliteit en de warmte 

waarmee wij samen zingen, iets om trots op te zijn. Dat verdient beslist 

een pluim en die mag meteen worden doorgegeven aan onze dirigent, 

Svetlana van Wielink. 

 

In 2025 gaven we, naast de maandelijkse viering van de Liturgie in de 

Titus Brandsma Gedachteniskerk, een mooi concert in Oss, vierden we 

de uitvaart van Kees Aarts, een koorlid. Ook de viering van de Vespers 

voor Kerstmis en de avonddienst van Goede Vrijdag in de 

Dominicuskapel van huize Rosa staan velen nog vers in het geheugen. 

Natuurlijk waren er ook uitdagingen veroorzaakt door griep, een te 

koude kerk, of andere ongemakken op ogenblikken waarop het zingen 

ineens zwaar viel. Daar zijn we ook doorheen gekomen, mede door de 

belangeloze inzet van onze ‘inval-dirigent’ Paul Baars. 

Kerst- en Nieuwjaarswens 
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De verbondenheid die ons koor typeert, is een kracht waar wij als 

Nijmeegs Byzantijns Koor op mogen bouwen. Of het nu gaat om het 

instuderen van een ingewikkeld Byzantijns gezang, het organiseren 

van een uitvoering, of simpelweg het samenzijn met bezoekers, 

celebranten zangeressen en zangers, na afloop met een kopje koffie…, 

het zijn momenten die onze koorfamilie zo bijzonder maken. 

 

Het nieuwe jaar zie ik vol vertrouwen tegemoet en ik hoop, u met mij. 

Een jaar met nieuwe mogelijkheden, nieuwe plannen, nieuwe 

muziekstukken instuderen en vooral veel momenten om samen te 

beleven. Laten we hopen op een jaar vol gezondheid, harmonie en 

inspiratie. 

 

Namens het bestuur wens ik u allen hele fijne feestdagen, een goed 

uiteinde en een muzikaal, gezond en gelukkig 2026. Laten we het 

nieuwe jaar samen vol energie en in goede stemming tegemoet gaan.  

 

Zalig Kerstfeest, een goede jaarwisseling en een hartelijke groet 

 

Hans Smulders, 

Voorzitter Nijmeegs Byzantijns Koor 
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Zaterdag 20 december 2025 Vespers voor Kerstmis 

Deze Vesperviering vindt plaats in de Dominicuskapel van Huize Rosa, 

Rosa de Limastraat 10, 6543 JG NIJMEGEN en begint om 17:00 uur 

Zaterdag 10 januari 2026 Liturgie 

Zaterdag 14 februari 2026: Tijdens de Goddelijke Liturgie is er 

gelegenheid om meegebrachte iconen te laten wijden. 

 

Zaterdag 14 maart 2026  Liturgie. Tijdens de liturgie gedachtenis 

van alle overledenen van het NBK, donateurs en weldoeners. 

 

Zaterdag 11 april 2026 Liturgie 

Zaterdag 09 mei 2026 Liturgie 

Zaterdag 13 juni 2026 Liturgie 

De viering van de Goddelijke Liturgie vindt elke tweede zaterdag van de 

maand plaats in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, Keizer Karelplein 

19, 6512 CJ NIJMEGEN en begint om 19:00 uur. 

 

Zondag 31 mei 2026  Eucharistieviering, m.m.v. het NBK 

Deze Eucharistieviering vindt plaats in de Dominicuskapel van Huize 

Rosa, Rosa de Limastraat 10, 6543 JG NIJMEGEN 

en begint om 10:00 uur 

 

  

Programma Liturgievieringen en Vespers 

2025 - 2026 
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Wanneer ik mijn handen hef om het koor te 

leiden, stap ik een ruimte binnen waar muziek 

en ziel elkaar raken. In die ruimte zoek ik naar 

de kern van wat wij samen zingen. De 

zuiverheid van klank is daarin slechts één 

laag. Minstens zo belangrijk is de weg 

waarlangs woorden tot leven komen en harten 

elkaar vinden. In dat zoeken laat zich een 

gemeenschap zien die ook mij telkens 

opnieuw draagt. 

 

Elke noot staat voor mij volledig in dienst van 

de inhoud. De muziek komt tot haar diepste 

klank wanneer de tekst en de intentie helder 

worden. Daarom richt ik mijn aandacht op de 

betekenis van woorden en op de expressie in 

de gezangen. Het is steeds mijn streven te 

bouwen aan vertrouwen en zo de zangers te 

begeleiden die uit liefde voor muziek zingen. 

Stap voor stap ontdekken we hoe onze 

gezamenlijke klank zich verder kan verdiepen 

en verrijken, in een sfeer die vreugde 

ervaarbaar maakt. In mijn directie leef ik 

vanuit een combinatie van liefde en precisie.  

 

Die twee vormen samen de bedding waarin 

het koor groeit. Met elkaar bewegen we 

vanuit een heldere focus naar een ideale klank 

die past bij ons unieke ensemble. Samen 

zingen is voor mij meer dan muziek maken. 

Het is een ontmoeting van harten die door 

klank wordt gedragen. 

  

Het hart van de klank 
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Zingen kan een mystieke ervaring worden die het verstand overstijgt. 

Veel mensen ervaren een vredige ruimte wanneer zij samen zingen, 

alsof er een zachte rust voelbaar wordt. Slavisch-Byzantijnse gezangen 

openen een sacrale sfeer die direct het hart raakt. Zelfs wanneer iemand 

de woorden niet letterlijk verstaat, blijft de mystiek aanwezig. Dat 

vraagt om overgave en innerlijke openheid. In mijn beleving raakt dit 

aan wat de apostel Paulus verwoordt wanneer hij spreekt over de 'vrede 

die alle verstand te boven gaat.' 

 

Zingen is voor mij een vorm van bidden. Een zielservaring waarin 

geloof tastbaar wordt. Zo verbind ik mij samen met de zangers in 

geloof, hoop en liefde aan de Oosterse koortraditie en aan de Westerse 

kerk die wij daarmee bezielen. 

 

Svetlana van Wielink 

 

 
Reliëf van Christus in de kribbe, ca. 400 A.D. Byzantijns museum Athene  
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Van oudsher en in bepaalde streken en landen is het de gewoonte om 

op Nieuwjaar het huis te zegenen. Op de deurpost aan de ingang 

wordt op Driekoningen het jaartal geschreven (met kalk/krijt of op 

papier) met daarbij de letters C+M+B. 

Volgens de traditie blijft dit opschrift daar tot het feest van 

Pinksteren, als uitdrukking van het christelijk geloof van de bewoners 

en als bescherming tegen de machten van het kwaad. 

 

Betekenis van de huiszegen 20 + C+M+B + 26 

C+M+B: de drie Wijzen uit het Oosten: Caspar + Melchior + 

Balthasar 

C+M+B: het acrostychon met de beginletters van de zegentekst 

“Christus Mansionem Benedicat”, Christus zegene dit huis”. 

 
Bron: Licht van Christus-parochie Vleuten 

 
De Eeuwige zegene dit huis, 

de ruimte die ons samenbrengt, 
de tafel waar wij aanzitten, 

de deur die gasten welkom heet 
en die evenzeer opengaat 

voor armen als voor vrienden. 
 

Hij zegene de vensters 
die het zonlicht binnenlaten 

en de muren die ons beschermen. 
 

De Eeuwige zegene ons allen 
die hier hun thuis vinden 
in gezondheid en geluk. 

Dat wij eens ons diepste thuis 
mogen vinden bij Hem. 

 
Keltisch zegengebed voor Nieuwjaar. 

Nieuwjaarszegen over uw huis 
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Het bestuur van het Nijmeegs Byzantijns Koor is bereikbaar via: 
secretariaat: Frans Halsstraat 20, 6566 WZ Millingen aan de Rijn  
telefoon: 06 55 59 76 14 
e-mail:  secretaris@nijmeegsbyzantijnskoor.nl 
website:  www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl 
bankrekening: NL 15 INGB 0003878877 t.n.v. Nijmeegs Byzantijns Koor 

 

“De Maagd baart heden Hem 

die alle zijn te boven gaat. 

De aarde biedt een grot aan 

Hem die ongenaakbaar is. 

Engelen verheerlijken God 

samen met de herders. 

Wijzen volgen de sterren. 

Voor ons is geboren als kind, 

Hij die God is in alle 

eeuwigheid.” 

 
Kondakion van het feest van de 

Geboorte des Heren. 

Kerstmis 2025 

http://www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl/

